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Vertelling 4–7 jaar

Tip: Ga met de kinderen in een kring zitten. Zet in het midden een schaaltje druiven.
Pak bij het sterretje* in het verhaal de handen van de kinderen naast u en vraag de
kinderen om elkaar ook een hand te geven.

Druiven
Jezus zit aan tafel met zijn vrienden en vriendinnen.
Hij vertelt over God en over zichzelf.
‘Wil je weten wie ik ben?’ vraagt Jezus.
‘Denk dan maar… aan een druivenplant.’
De vrienden en vriendinnen van Jezus kijken verbaasd.
Jezus vertelt verder:
‘Aan een druivenplant zit een stok.
En aan die stok groeien de druiven.
Ze kunnen alleen maar groeien als ze aan de stok zitten.’

De vrienden en vriendinnen knikken. Dat klopt: zonder plant en zonder stok kan een
druif niet groeien.

Jezus geeft zijn vrienden en vriendinnen een hand. Hij vraagt hun om elkaar een hand
te geven, in een grote kring rond de tafel.*
‘Jullie horen bij mij’, zegt Jezus. ‘Zoals druiven bij de stok. Als je mij vasthoudt, dan
kun je groeien.’
De vrienden en vriendinnen kijken naar Jezus. Ze voelen een hand in hun hand. Het
voelt fijn om bij Jezus te zijn.

‘Zien jullie die schaal met druiven op tafel?’ vraagt Jezus. ‘En die beker druivensap?
Druiven smaken heel lekker. Als er druiven zijn, is het feest. Als jullie bij mij blijven…
dan is het ook feest. Dan laat God jullie proeven van de nieuwe wereld.’

De vrienden en vriendinnen houden elkaars handen nog even vast. Daarna laten ze los,
om een paar druiven van de schaal te eten en een slokje uit de beker te nemen. Want
als er druiven zijn, is het feest!

Mattijs Weegenaar

Werkvormen
4-7 jaar

l
Gesprek: Wie helpen jou om te
groeien? Wat zou je willen doen als
je groter bent?

p
Spel: Laat de kinderen een parcours
afleggen of opdrachten uitvoeren terwijl
ze elkaars handen vasthouden. Lukt dat?

Bespreek daarna: soms is het lastig om elkaar
vast te houden. Waarom kan het toch fijn zijn?

s
Creatief: De kinderen maken een
kettingslinger van stroken papier,
als teken van verbondenheid en feest.

Vertellen
Groei je mee?

Johannes 15:1-8 28 april 2024
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